De weg van het Lam

De weg van het Lam is moeilijk en koud,
bekleed met de leugens van jong en van oud.
Palmtakken liggen verschrompeld erbij

en Jezus, de Redder, moet daaraan voorbij.

De last van het hout, te zwaar voor een man,
is lichter dan dat wat het Lam op zich nam.
Splinters en woorden doen bloeden en pijn
en toch wil Gods Zoon het Offerlam zijn.

Lam van God, kostbaar Lam van God.
Lam van God, heilig Lam van God.
Lam van God, draagt onze schuld.

De weg van het Lam.

Vrienden verstoppen en houden zich weg,
ze huilen verbijsterd om wat wordt gezegd.
Zoveel gezien en nog veel meer gehoord,
maar het Lam strompelt door,

zonder een woord.

Lam van God, kostbaar Lam van God.
Lam van God, heilig Lam van God.
Lam van God, draagt onze schuld.

De weg van het Lam.

De weg van het Lam, de weg van het kruis,
die leert ons te knielen

en leidt naar Gods huis,

leidt naar Gods huis.

Leidt naar Gods huis.

De weg van het Lam.
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